
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
‘Wie zie jij?’  – Aflevering 23 
Simone Schoemaker 
 

Via het scherm kijken we elkaar lachend aan, vijf vrouwen die, elk van achter hun 

eigen laptop of telefoon, plannen maken. We zijn bezig met de Muskathlon 2021 die 

we samen met de 4e Musketier organiseren. We praten over het programma en 

allerlei hele mooie ideeën komen voorbij. Deze vrouwen zijn niet zomaar vrouwen die 

mee denken. Dit is ons Muskathlon Panel; vrouwen die allemaal gewerkt hebben in 

de prostitutie en te maken hebben gehad met dwang, geweld en uitbuiting. Zij 

weten als geen ander hoe de seksindustrie werkt. 

 

Zij denken niet alleen mee met ons maar hebben zoveel meer te bieden. Ze worden 

onze docenten. Ze bedenken acties om de harde wereld waar ze in vast gezeten 

hebben dichtbij te brengen. Ze geven ons advies en vertellen ons welke 

onderwerpen we vooral niet mogen missen. Ze vertellen ons wat er echt speelt en 

hoe we de vrouwen die nog vast zitten in een wereld van mensenhandel en 

gedwongen prostitutie het beste kunnen bereiken. Hun inzichten zijn altijd heel 

verhelderend. Zo hoor ik dat het uitstappen zelf helemaal niet zo moeilijk is maar dat 

het proces wat daarna komt zwaar is. Dat ze soms de seksindustrie ook missen 

omdat niet alle contacten slecht waren en hoe ze nog steeds worstelen met dubbele 

gevoelens hierover. Dat zij zaken normaal vinden die ik nog steeds schokkend vind. 

 

Ze gaan met ons mee op reis en zijn aanwezig bij de Muskathlon week. Niet als 

toeschouwer of op de achtergrond maar juist vooraan. Ze gaan ons lessen leren, 

workshops geven en hun verhalen delen. Ze stellen zich open en durven de eerlijke 

gesprekken aan te gaan. Dat vind ik heel bijzonder; ze worden deel van de groep en 

laten de echte en rauwe kanten van de prostitutie wereld zien. Wat een moed en wat 

een ongelofelijke kans voor ons om van hen te leren. Van slachtoffers naar docenten, 

ik word er blij van. 
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